“ledereen vindt een plekje

in de Marekerk-gemeente”

LEIDEN - De kerk aan de Lange Mare is
al sinds de 17e eeuw een bijzonder,
uniek kerkgebouw. Het is een van de
eerste kerken in ons land die speci-
aal voor de protestantse erediensten
is ontworpen en gebouwd. De preek-
stoel staat centraal en daaromheen
- Zijn de stoelen en banken gegroe-
peerd. De meeste Leidenaren kennen
deze kerk wel omdat het zo’n beeld-
bepalend gebouw is met de achthoe-
kige vorm. Op veel afbeeldingen en
schilderijen van Leiden is de Mare-
kerk aan te wijzen.

door Ella Veenstra-Monteban

De kerk is nu het onderkomen
van de Marekerk-gemeente, deel
van de PKN (Protestantse Kerk
Nederland). Deze gemeente staat
in de gereformeerde traditie. Men-

Janny Verweij en Marco de Vreugd bij de Marekerk: “Het is altijd spannend als
je pas kennis maakt met een nieuwe kerkgemeenschap” (Foto: pr/Ella Veen-

stra-Monteban).

sen die zich thuis voelen in deze
gemeenschap komen uit de hele
regio. Op zondagmorgen lopen
toeristen graag binnen omdat de
deuren dan uitnodigend open-
staan. Niet alleen toeristen, maar
ook mensen die een thuis zoeken,
een Kerkelijk onderdak. Ik heb een
ontmoeting met Janny Verweij en
Marco de Vreugd. Zij behoren tot
het kernteam dat de lijnen uitzet
voor de welkomstcommissie.

Verweij: “Sinds de coronatijd zijn
er plannen ontwikkeld voor een
welkomstcommissie-nieuwe stijl.

Wij hebben daarover nagedacht

als team en wij zijn In ande-
re plaatsen gaan Kkijken hoe ze

het daar aanpakken. Ik ben 1In
Amsterdam geweest bij de Noor-
derkerk-gemeente en Marco is
in Utrecht in de Nieuwe Kerk in
de Wittevrouwenbuurt geweest.
Beide kerken staan In het cen-
trum van een drukke stad. We
zijn begonnen met het oprichten
van een denktank om erover na
te denken hoe gastvrij we zijn als
gemeente. Ons doel is mensen te
helpen een plekje te vinden in de
Marekerk-gemeente.”

De Vreugd: “Er komen hier veel
jonge mensen, zowel studenten
als jonge gezinnen. Twee keer per
jaar organiseren we een welkom-
stavond waar de predikant, diake-
nen en anderen toelichten hoe wij
als kerk in de samenleving staan.
Er wordt verteld wat de Diaconie
doet, hoe de bijbelkringen func-
tioneren en welke activiteiten er
plaatsvinden, zoals jeugdwerk en
missionair stadswerk. We hebben
een Open Kerkgroep die op zater-
dagen van 14.00 tot 16.00 uur in
de kerk aanwezig is. Verder doen
we mee met het werk van de 1ZB
(Inwendige Zendingsbond). Ook
aan het Missionair stadswerk van
de IZB nemen we deel. Het is altijd
spannend als je pas kennis maakt
met een nieuwe kerkgemeenschap
en je in heel nieuw gezelschap

~ bent. De wekelijkse gang naar de

kerk en het meedoen aan de door-
deweekse activiteiten maken je
echter al snel vertrouwd met de
kerkgemeenschap.” .

Verwey vervolgt: "Ik maak altijd
meteen contact met mensen die ik
zie in de kerk van wie ik vermoed
dat ze nog niet eerder in de Mare-
kerk waren. Ik maak zelf, samen
met mijn man, al 30 jaar deel uit
van deze gemeenschap en dan
weet je al snel wie hier nieuw zijn.

Ik maak ook welkomsttasjes voor

1eder nieuw lid met veel informa-
tie en tastbare symbolen over de
Marekerk. Dat wordt erg op prijs
gesteld.” Voor meer informatie
kan men mailen naar welkom@
marekerk.nl. e




