“Alle mensen in een wijk bij
elkaar brengen is mijn werk”

Sleutelfiguren bijeen bij Vet Gezond, met in het midden ans]e Barnard (Foto:

LEIDEN - Fransje Barnard verbindt aan
de sociale tafel bewoners van de Lam-
menschansdriehoek. Een pittige klus
om een wijk, die als een paddenstoel
uit de grond rees, een ziel te geven.

door Eddo Velders

De Lammenschansdriehoek ligt
in het zuiden van Leiden. In korte
tijd verschenen daar scholen, stu-
dentenflats en appartementen.
De wind heeft vrij spel rond de
hoge gebouwen. Een plek waar
veel mensen wonen en studeren.
De flats hebben mooie binnentui-
nen, maar bieden weinig moge-
lijkheden elkaar te ontmoeten.
Ouderen, jongeren en Nederlandse
en buitenlandse studenten leven
samen in een beperkte ruimte.

pr/incluzio).

Her en der In het groen staan grote
paddenstoelen. Het verhaal ach-
ter deze kunstuitingen betreft de
schimmeldraden die de wijk bijjeen
brengt. Onzichtbare verbindingen.
Fransje Barnard werktdaar namens
Incluzio als buurtcoach. Op woens-
dag ontmoet zij samen met andere
sleutelfiguren de bewoners van

‘de wijk aan de sociale tafe] in “Vet

Gezond’, een gezellig restaurant. Zij
is erg blij met deze sleutelfiguren.
De wijkagent, de sociaal beheerder
van DuWo en mensen van het soci-
aal team houden daar elke woens-
dag spreekuur. ‘Vet gezond’, biedt
hiervoor een plek met een drank-
je en een hapje. Zij pionieren al

Zeven jaar in het centrum van de
Lammenschansdriehoek. Kevin,
de uitbater, voelt de maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid de men-
sen met elkaar te verbinden in deze
nieuwe wijk.

Barnard: “Diverse mensen bij
elkaar brengen in een wijk is mijn
werk. Ik deed dat ook op andere
plekken in de stad. Lammenschans
is totaal nieuw voor mij. In vrij
korte tijd komen hier veel men-
sen wonen. Studenten, eigenaren
van appartementen en mensen die
‘begeleid wonen’ vinden hier hun
plek. Sommigen spreken voorna-
melijk Engels en verblijven hier
enkele jaren. Jonge mensen in de
bloei van hun leven en druk met
allerlei zaken. Maar ook ouderen
met een rollator wonen hier. Een
mooie mix. Het eerste dat ik voor
elkaar wil krijgen is dat mensen
elkaar groeten. “Hallo” is een eer-
ste teken dat mensen elkaarzienen
niet leven in hun eigen wereld die
uit en in hun koptelefoon klinkt.
Wij gebruiken het Ubuntuverhaal
over de groet. De een zegt “ik zie
jou” en de ander zegt terug “ik
besta omdat jij mij ziet”. Dat groe-
ten helpt. Laatst hadden we een
heftige gebeurtenis. De ontredde-

ring was groot en mensen zochten |

elkaar in verdriet op. Dat ontstaat
vanzelf. Dat gemeenschappelij-
ke zit in mensen. Ik probeer daar
een steentje aan bij te dragen. Met
een kunstenaar kijken we of we
samenhang kunnen veroorzaken.
We proberen rond Ubuntu tradi-
ties en rituelen in te slijten. Denk
aan gewoonten .rond burendag,
3oktober, sport en spel, rommel
opruimen of groen onderhouden.
Ik hoop dat de gemeente ons steunt
bij dit initiatief. Samen met de
ondernemer in de Plus-supermarkt
heb ik éen gaafidee voor Burendag
in september. Zet je tafel buiten en
organiseer iets dat mensen bijeen-
brengt. Meld je plannetje aan via
fbarnard@incluzio.nl. Ik zorg dan
voor de promotie en zie er naar

‘uit alle mensen te ontmoeten. Tot

ziens!”. o




