Op ontdekkingstocht door

atZoeken
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LEIDEN - Het karakteristieke witte
kerkje op de hoek van de Zoeter-
woudse Singel en de Cronesteinkade
is de thuisbasis van de Oud-Katholie-
ke parochie. De kerk stamt uit 1926.
Bijzonder zijn de muurschilderingen
van de kunstenaar Chris Lebeau, die
vooral op open monumentendagen
veel bezoekers trekken.

In de kerk, die officieel de Frederi-
cus-en Odulfuskerk heet, ontmoet
% ik Eva Meeusen-Henniger. Zij heeft
samen met Gesineke Veerman een
nieuwe methode ontwikkeld voor
de kinderkerk en de kinderneven-
diensten. Meeusen-Henniger: “Ik
ben zelf al jaren actief in de kin-
derkerk in deze parochie en heb in
mijn werkzame leven veel onder-
wijs gegeven aan allerlel doelgroe-
pen. In de kerken speelt het pro-
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Eva Meeusen-Henniger: “ De schatten die je op je ontdekkingstocht aantreft

zijn wijsheden die je in je leven kunt gebruiken” (Tekst en foto: pr/Ella Veen-

stra-Monteban)
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bleem dat de tijden en de kinderen
zijn veranderd. Geloofsopvoeding
is niet meer zo vanzelfsprekend.
De ouders en kinderen komen ten
eerste niet meer zo regelmatig in
de kerk en de oude aanpak, waarbij
uitgegaan werd van het leesroos-
ter, leek niet goed meer aan te slui-
ten. Er kwamen minder kinderen,
waardoor de leeftijdsverschillen te
groot werden om de aandacht vast
te houden. We gaan uit van de basis-
schoolleeftijd, maar een kind van
zes heeft een andere uitleg nodig
dan een kind van elf. Kortom, wij
besloten zelf een methode te gaan
ontwikkelen, meer geént op deze
tijd en gericht op de behoeften en

interesses van kinderen.”

“De belangrijkste beslissing was
het werken met thema’s. We
nemen de kinderen mee op een
ontdekkingstocht, waarbij ze zelf
betekenissen kunnen vinden ach-
ter de bijbelverhalen. Uiteindeljjk
moeten ze leren zelfstandig om te
gaan met de bijbel. Met de wereld
om ons heen, die in snel tempo ver-
andert, hebben we gekozen ons op
de eigen rol en plaats in die wereld
te focussen. We richten ons op de
oudere kinderen en het leuke is dat
zowel de oudsten als de jongsten
geboeid bleven. De methode heb-
ben we ‘SchatZoeken’ genoemd.
De methode is niet alleen bedoeld
voor kinderen, maar ook te gebrui-
ken door (grootjouders, samen met
hun kinderen of kleinkinderen.
SchatZoeken leert ook verbanden
te leggen tussen bijbelverhalen en
je eigen levensverhaal. SchatZoe-
ken helpt je om op ontdekkings-
tocht door de bijbel te gaan. De
schatten die je op die tocht aantreft
zijn dan wijsheden die je in je leven
kunt gebruiken. Zie ook: www.lei-
den.oudkatholiek.nl. e
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