Herdenking van de Jodenvervolging op 16 ' april

LEIDEN - Op zondag 16 april zal de
biechtstoel in de Petruskerk een
belangrijk onderdeel vormen van de
voordracht tijdens de herdenking
van de Jodenvervolging. Arthur van
Kleeff en Wil Witte zullen samen de
toehoorders meenemen in een Leid-
se oorlogsgeschiedenis.

door Truus de Haan

Als 1k binnenkom ligt de tafel vol
met papieren. Arthur en Wil zijn
volop bezig hun verhaal vorm te
geven. Centraal in het verhaal
staat Meijer van Kleeff, de opa van
Arthur. Arthur ging enkele jaren
geleden op zoek naar de geschie-
denis van zijn opa die op 31 janu-
ari 1944 in Auschwitz vermoord
werd. Hij heeft na zijn zoektocht
ervoor gezorgd dat er bij Lorent-
zkade 4, waar opa met zijn gezin

De Petruskerk speelde een
rol in oorlogsgeschiedenis

Wil Witte en Arthur van Kleeff: “Centraal in het verhaal staat Meijer van Kleeff,
de opa van Arthur” (Foto: pr/Truus de Haan).

woonde, in 2014 een ‘Stolperstein’
werd gelegd. Een goudkleurig
‘struikel’steentje met opa’s gege-
vens erin gegraveerd.

. Arthur heeft een enorm aantal

stukken verzameld, waaronder
veel foto’s. Die geven een goed
beeld van het leven van Meijer

van Kleeff. Deze ondernemende -

Amsterdamse joodse jongen uit
een groot gezin ging naar Berlijn
en begon daar een bloemenhan-
del. Hij ontmoette op de Berlijnse
markt een Duits meisje. Foto’s van
het verliefde stel laten een beeld
zien van een gelukkig gezin met
twee kinderen.

Als in Duitsland na de ‘Kristall-
nacht’ in 1938 de ernst van Hit-

lers haatdragende politiek dui-
delijk wordt, wijken Meijer, zin
vrouw Emma en de kinderen uit
naar Nederland. Ze komen terecht
in Leiden en vestigen zich aan de
Lorentzkade 4. Meijer is een goed
zakenman en zal bioscoop Lido
aan de Steenstraat exploiteren.
Op 16 augustus slaat het nood-
lot toe. Zijjn neef Nathan Korna-
lijnslijper uit Amsterdam, die op
Lorentzkade 1 bij de familie Witte
onderdak heeft gekregen, wordt
min of meer per toeval ontdekt.
Een dag later wordt ook Nathans
oom, Meijer van Kleeff, die enkele
deuren verderop woont, opgepakt.
Ook Witte wordt als onderduikge-
ver in de cel gezet.

Onderdak

Watgebeurde erinde 24 uurtussen
16 en 17 augustus precies? Wat was
de rol die de Petruskerk speelde in
deze geschiedenis? Heeft Meijer
Van Kleeff daar onderdak gezocht
en hoe? Hoeveel werd er verteld
na de oorlog en waar moeten we

naar gissen? Wil Witte, geboren
op Lorentzkade 1 en nog altijd bij

de Petruskerk betrokken, werpt
daar meer licht op. Arthur kwam
Wil op het spoor toen hij hoorde
dat zijn opa onderdak zou hebben
gezocht in de kerk. Wil vertelt ook
meer over zijn vader, die lange tijd
als gevolg van dit alles in Vught
gevangen zat. De Stichting Her-
denking Jodenvervolging Leiden
organiseert dit jaar voor het eerst
de herdenking op zondag 16 april
om 19.30 uur in de Petruskerk
aan de Lammenschansweg 40.
Jaarlijks worden de joodse slacht-
offers uit Leiden herdacht. De her-
denking is voor iedereen die niet
wil vergeten: jong en oud, joods en
niet-joods, gelovig en niet-gelovig.
Op het programma staan behalve
de toespraak ook muziek, joodse
gezangen en het lezen van namen
van joodse slachtoffers. Zie ook:
www.herdenkingleiden.nl. Toe-
gang is gratis. Er is een deurcol-
lecte. @




