Van een kafholiek_e ‘kleur’ van een school is weinig over

De gouden jaren van een
katholieke basisschool

LEIDEN - De tijd dat ouders hun kinde-
rennaareen katholieke of protestant-
se school stuurden, al naar gelang
hun geloofsovertuiging, is reeds

- lang voorbij. Ik spreek met Ton Lom-
mers, nu 80 jaar, die na zijn dienst-
tijd opgeleid werd tot onderwijzer. In
1964 begon hij als leerkracht aan de
Rooms-Katholieke Pacellischool in
het Leidse Morskwartier.

Lommers: “In die jaren vielen 14
lagere scholen onder de Stichting
Katholiek Onderwijs-Leiden. Daar-
van zijn er nog vijf over. Quders
wilden hun kinderen op een
katholieke school plaatsen, zodat
een deel van de geloofsopvoeding
door de school werd overgeno-
men. De school voelde zich daar
ook verantwoordelijk voor. Elke
schooldag werd met gebed begon-
nen en geéindigd. Dagelijks werd

Ton Lommers: “De ‘kathechismus’, waarin de katholieke geloofsleer werd
gepresenteerd in 548 vragen met antwoorden, was verplichte stof vanaf de
derde klas” (Tekst en foto: Ella Veenstra-Monteban).

in een godsdienstles verteld over
katholieke gebruiken en feesten.
Bijbelonderricht werd gegeven
door juffen en meesters die alle-
maal hun godsdienstdiploma had-
den gehaald aan een RK-kweek-
school. Het sprak vanzelf dat je
als leerkracht belijdend katholiek
moest zijn om een aanstelling te
krijgen.”

- "Ik volgde in 1969 de heer Van

Adrichem op als schoolhoofd en
werd met ingang van het school-
jaar 1985 directeur. Ik bleef dat tot
mijn pensionering in 2004. Ik heb
gedurende die jaren veel verande-
ringen meegemaakt. Zo gingen in
de jaren ‘80 en ‘90 steeds minder
ouders een RK-school kiezen van-
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wege de katholieke ‘identiteit’. Zij
zochten voor hun kinderen een
school die ze geschikt en kwali-
tatief goed vonden. Soms kozen
ze nog bewust voor bijzonder
onderwijs. Maar ook het openbaar
onderwijs werd steeds meer een
optie, zeker als de school heel goed
bekend stond.”

“Destijds kon je duidelijk merken
dat een school een katholieke ‘sig-
natuur’ had. In elk lokaal stond
een Mariabeeld waarbij in mei en
oktober bloemen gezet werden. In
de schoolhal stond een H. Hart-
beeld. De ‘kathechismus’, waarin
de Kkatholieke geloofsleer werd
gepresenteerd 1n 548 vragen met
antwoorden, was verplichte stof
vanaf de derde klas. Per leerjaar
moest een aantal antwoorden
thuis uit het hoofd geleerd wor-
den. En dat werd natuurlijk over-
hoord in de klas!”

“Van een katholieke ‘kleur’ van
een school 1s doorgaans in de regio
weinig over. Ook kinderen uit niet-
en andersgelovige gezinnen heb-
ben hun plekje op een RK-school.
Ouders weten soms niet eens
dat hun kinderen op zo’n school
zitten. Dat blijkt ook niet meer
uit de naam van een school. Er
bestaat geen Franciscus-, Leonar-
dus- of Heilig Hartschool meer in
Leiden! Wel een Josephschool! De
Pacellischool is (in 1954) nog wel
genoemd naar een paus: Pius XII
heette Eugenio Pacelli, maar dat

weet nog maar een enkeling”. ¢




