De huiskamer van het Leger des Heils

Even een vertrouwde plekin
de verder rusteloze wereld

Dewarme huiskamer is de uitwertin g van een ideaal dat past in de doelstelling
van het Leger des Heils om opvang te bieden voor ieder die het nodig heeft

LEIDEN - In de ruﬁtetnzu mreld even
een vertrouwde plek. Het Leger des
Heils aan de Groenesteeg heeft een
huiskamer ingericht, die vijf dagen
per week open staat voor iedereen
die op zoek is naar een plaats waar
hij of zij zichzelf kan zijn. Het is
een landelijk initiatief. Er wordt een
eenvoudige lunch gereserveerd en
‘s avonds een warme maaltijd. De
warme huiskamer is de uitwerking
van een ideaal dat past in de doel-
stelling van het Leger des Heils om
opvang te bieden voor ieder die het
nodig heeft. Vanouds is bekend dat
de mensen van het Leger des Heils
hun christelijke levensovertuiging
vertalen in praktische activiteiten:

‘Doen wat we Geloven’ is dan ook
het motto.

door Ruud Meester

Jan Kruidhof, die leiding geeft aan
de Leidse geloofsgemeenschap, is
zichtbaar verheugd dat de warme
huiskamer aansl&s; bijhet pﬁbllek

Bij de lunch is er een gast voor het
' ‘en enkele an\l ere

je welkom. ] _kan zomaar binnen-
lopen, maar er zijn ook activitei-
ten. Er is een bak- en ontdekclub
voor kinderen, een beginnende

kookclub voor tieners, maar ook

ruimte voor iemand die met-aller-
lei papieren binnenkomt en om
hulp vraagt. Het is vooral laag-
drempelig en iedereen telt mee,
wordt gezien. Ook wie behoefte
heeft aan verdieping komt niet
tevergeefs. Mensen met een ande-
ve taal- of cultuurachtergrond zijn
ook welkom met taal- of andere

vragen. Er wordt advies gegeven in

situaties waar dakloosheid dreigt
of bestaat. En wie bemoediging
nodig heeft in een moeilijk levens-
periode vindt ondersteuning en
gaat gesterkt naar huis.

Kledingwinkel

De kledingwinkel van het Leger
des Heils 1s al jaren bekend en dus
ook bereikbaar voor de bezoekers
van de huiskamer. Er is een regel-
matig aanbod van goed verzorg-

-de kleding die vaak via een klep

(Foto: pr).

in de Groenesteeg aangeboden
wordt, en altijd open. Er zijn veel
mogelijkheden voor wie creatief
wil zijn, kastenvol materialen. En
wil je met iets nieuws beginnen,
met muziek of een wandelgroep,
alles is bespreekbaar. Al voor zijn
aantreden als leider van de Leid-
se geloofsgemeenschap werd Jan
geadviseerd: als je een droom hebt,
ga dan naar het Leger! Er zijn dus
veel mogelijkheden elkaar te ont-
moeten. Het Leger stimuleert dat!

Stille krachten

En dan zijn er de vrijwilligers,
want zij zijn de stille krachten die
hun schouders onder het mooie

werk zetten. Royale inzet van
vrijwilligers uit alle lagen van de
Leidse bevolking. In de hal hangt
een bord met de namen van stu-
denten die hieraan bijdragen.
Ook de oudere categorie is ruim
vertegenwoordigd. Deze middag
maken Maaike en Ruben in de keu-
ken de avondmaaltijd gereed. Stu-
denten, die op de vraag waarom
zij dat doen antwoorden: “Het is
goed iets voor anderen te doen wat
je niet voor jezelf doet, en waar je
niet zelf het voordeel van hebt. Ik
ben wel van het studentenleven,
maar ik wil mijn tijd ook zinvol
besteden en dan is dit een heel
mooil werk!”. e

s m

- R TS
e e 2, .
.,! ai:!ﬁ-_' __._:\... -




