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Inleiding 
Nieuwsbrief nummer 15!, ons kerst- en 
nieuwjaarsnummer zo te zeggen. In dit 
nummer vindt u een aantal persoonlijke 
bijdragen van leden van het bestuur van de 
Leidse Raad van Kerken. Daarnaast geven wij 
ruimte aan de komende herdenking van de 
afschaffing van de slavernij in Leiden.   

 

Wij wensen u en uw gemeenschappen 
gezegende kerstdagen en een heel 
voorspoedig 2023. Wij hopen velen van u bij 
onze activiteiten te mogen ontmoeten.   

 

Agenda   
*Februari / maart 2023  – Leids  
   Pastoresconvent 
* Februari / maart 2023  – Ledenbijeenkomst  
* 15 januari t/m. 22 januari – Week van gebed 
   voor eenheid van christenen 
* 18 januari 2023, 19.00 uur  –  
    Hartebrugkerk,  Vesper in het kader van de  
   week gebed voor eenheid van christenen. 

 

Kerstwijding van het 
Apostolisch genootschap 
Elk jaar wordt op kerstavond een tekst 
opgedragen, afgewisseld met zang en muziek. 

Het is een terugblik op de belevenissen van 
het afgelopen jaar en blik vooruit naar het 
voorliggende. De titel is ‘Wat zou de liefde 
doen?’ Enkele fragmenten uit deze tekst: 

“Er ligt een groot verlangen in de kern van het 
verhaal 
het fluistert diep vanuit het boek, gekluisterd 
in de taal 
Er zweeft nog lichter dan de wind een 
eindeloze wens 
die zuchtend zich een woning zoekt in ’t 
wezen van de mens” 

Nabij zijn 
Aan het einde van het jaar zoeken mensen 
elkaar op in het verlangen om het feest van 
licht en vrede te vieren. Wat is er dit jaar veel 
gebeurd: 
De laatste beperkingen van de 
coronapandemie werden opgeheven en we 
kregen onze bewegingsvrijheid weer terug. 
Maar in alle heftigheid kregen we te maken 
met een stikstofcrisis, een haperende opvang 
van vluchtelingen, een klimaat- en 
energiecrisis en een vastgelopen woningbouw. 
En door een ongekende inflatie raakten veel 
mensen in financiële problemen. Ook kwamen 
groepen fel tegenover elkaar te staan, omdat 
men zich niet gehoord voelde. 

Verdieping 
Hoe te leven is een vraag die door alle tijden 
en culturen heen de mens heeft bezig 
gehouden. Tot vandaag de dag verdiept hij 
zich daarin. Het is een vraag die ruimte en 
verbeeldingskracht vraagt, want er is geen 
eenduidig antwoord. Het is een terugkerende 
vraag die in elke tijd en in elke levenssituatie 
weer om een antwoord vraagt. 
Verbeeldingskracht kan ons helpen om los te 
komen van een mening en in te zien wat 
beter, mooier en duurzamer kan. Denken aan 
onze aarde, aan mensenrechten, aan inclusief 



samenleven met ruimte voor elk mens geeft 
richting aan onze keuzes. 

Geïnspireerd leven  
Het contrast tussen al die gebeurtenissen en 
je eigen ideaal is in deze tijd levensgroot. Om 
in balans te blijven is een basis nodig, waarop 
indrukken kunnen landen en op waarde 
worden geschat. Het vraagt om het leven te 
leren zien in al zijn facetten. Meebewegen 
met wat het leven brengt, ook als het anders 
is dan verwacht. Het is in verbinding leven met 
het al en allen, met het geloof in 
scheppingskracht.  
Ik denk dat ieder mens diep van binnen 
verlangt naar heelheid. Af en toe even 
stilstaan in de tijd en je realiseren waar je deel 
van bent en waar je deel aan hebt, is heel 
belangrijk. Het is goed om je regelmatig te 
herinneren dat jij, als deel van de schepping, 
voorzien bent van het hoogste talent: de 
liefde. 
Ruud Meester, Voorzitter Raad van Kerken 
Leiden.  

 

Online is ook fijn, toch?  
2022: Corona heeft veel impact gehad voor 
heel veel mensen. Dat merken we ook in ons 
Dagelijks Bestuur. Gelukkig konden wij, dankzij 
de moderne techniek, online elkaar, 
tegelijkertijd en met beeld, spreken en zo ook 
vergaderen. Dit was vooral begin dit jaar. 
Later dit jaar werd het semi-online. Degene 
die door Corona niet kon, deed via een online 
verbinding mee. Ik zeg dan “online is fijn”. 

Wat overgebleven is uit de Corona-periode 
2020-2022 is het online kunnen bijwonen van 
een kerkdienst. Wat een zegen. Door deze 
mogelijkheid bezoek ik wekelijks ergens in de 
omgeving van Leiden een online kerkdienst, in 
mijn geval een Rooms Katholieke 
Eucharistieviering of een Woord en gebed 
viering. Dit altijd kijkend op tv, die via een 
“Chrome Cast” is verbonden met de app 
“kerkdienstgemist”. Hierdoor is mijn 
schoonmoeder, die niet meer in staat is om 
naar de viering te komen, toch in staat om 
samen met ons een Eucharistie bij te wonen. 
Ook dan zeg ik “online is fijn”.  

Maar, ook al vier ik regelmatig een zondagse 
viering in de Antoniuskerk mee vanuit de 
huiskamer, ik mis het live contact van 
meezingen, het koffie drinken erna. Er gaat 

namelijk niets boven er gewoon bij zijn thuis 
in je eigen gemeenschap. Live je geloof 
beleven is intenser dan via het beeldscherm. 
Ook is live een vergadering hebben intenser 
dan dat het online gebeurt. Echter wanneer 
het online ontmoeten ingezet wordt waar 
anders iets gemist zou worden, dan wordt 
online fijn. Vooral als dat betrokkenheid bij de 
kerkgemeenschap(pen) in stand kan houden 
waar het anders zou verwateren.  

Laten we mooie ervaringen en vernieuwingen 
uit het afgelopen jaar meenemen, zodat we  
alle mooie en goede ontwikkelingen mee 
zullen nemen de toekomst in. Voor 2023 wens 
ik ieder heel veel zegen en inzichten om een 
goede bijdrage te leveren aan de 
geloofsgemeenschappen in onze stad. Laten 
we onze gemeenschap koesteren want online 
is fijn maar live is fijner.   

Gelukkig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar.  
Hannie Piels, Lid van het Dagelijks Bestuur van 
de Raad van Kerken Leiden. 

 

KERST EN JAARWISSELING IN 
LEIDEN ZUIDWEST 
In de Protestantse wijkgemeente Leiden 
Zuidwest in De Pelgrim zien we, zoals overal in 
de wereld, in de adventstijd uit naar het Licht 
van Kerst. 

In de vieringen op de adventszondagen wordt 
ieder jaar een adventslied gezongen; dit jaar 
lied 462 uit het Liedboek: “Zal er ooit een dag 
van vrede.” 

Op de kerstmorgen volgt dan een feestelijke 
viering, “U is heden de Heiland geboren!” 

Op de zaterdag een week voor Kerst zingen 
mensen uit de wijkgemeente en parochianen 
uit de parochiekern kern Lam Gods al een 
aantal jaren kerstliederen in de passage van 
winkelcentrum de Stevensbloem in de 
Stevenshof. 

Zo zijn we samen getuigen van het licht dat 
sterker is dan het duister. Voorbijgangers die 
dat willen kunnen een boodschap op een 
kaartje schrijven en ophangen in de 
kerstboom. Ook krijgen ze een kaarsje mee. 

Op oudejaarsdag is er in de Antoniuskerk een 
oecumenische viering waar we gezamenlijk 
het jaar afsluiten en na de viering onder genot 



van glühwein en oliebollen elkaar een 
gezegende jaarwisseling wensen en alle goeds 
voor het nieuwe jaar.  

Herman de Geus, lid van het DB van de Raad 
van Kerken Leiden en lid van de Protestantse 
wijkgemeente Leiden Zuidwest.   
 

Hoe Long is COVID nog? 
In maart 2020 maakte Nederland kennis met 
een nieuw onbekend virus: SARS-CoV-2, beter 
bekend als COVID-19 of corona. In het begin 
wisten we niet precies wat we konden 
verwachten, maar al snel bleek dat dit nieuwe 
virus heel erg besmettelijk was, en dat 
mensen er behoorlijk ziek van werden. Zo ziek 
dat patiënten in de ziekenhuizen intensieve 
zorg nodig hadden, maar ook dat patiënten er 
door overleden.  In de hoop de verspreiding 
van COVID te remmen, nam de overheid, zoals 
we allemaal ervaren hebben, forse 
maatregelen. Nederland ging een aantal keren 
op slot! Alle geloofsgemeenschappen hebben 
ervaren wat dit voor hen betekende. 
 
Ondanks al de genomen maatregelen kon niet 
voorkomen worden dat een behoorlijk aantal 
mensen toch nog besmet raakte. In januari 
2021 was ik helaas aan de beurt. Geen 
opname in een ziekenhuis, wel 
thuisquarantaine. Begin februari mocht ik 
weer naar buiten, heerlijk! Alleen was ik heel 
erg moe na een inspanning. Jammer genoeg 
verdween die vermoeidheid maar niet. 
Uiteindelijk kreeg ik van mijn arts de diagnose 
Long-COVID.  
 

Nu is een diagnose één, maar een passende 
behandeling….  niet standaard voorhanden. En 
dat is heel jammer, niet alleen voor mij, maar 
voor een grote groep COVID-patiënten die 
klachten blijft houden. Om hoeveel mensen 
het gaat, is nu onbekend, er is geen registratie 
van. Op basis van schattingen is nu de 
gedachte dat één op de acht COVID-patiënten 
langdurig klachten blijft houden. Inmiddels 
zijn er ruim 200 symptomen beschreven die 
kunnen optreden na een COVID-besmetting 
en voor klachten zorgen. Klachten die voor 
patiënten van grote invloed zijn op hun 
dagelijks leven.  

Ik heb de klachten ervaren als een deken die 
op mij lag. Ik werd belemmerd in al mijn doen 

en laten. Het was steeds zoeken naar grenzen, 
maar het was onbekend waar die lagen. Met 
als gevolg dat te enthousiast dingen 
ondernemen direct leidde tot een terugval. 
Lastig is ook de onvoorspelbaarheid van de 
ziekte. Gedurende een dag of een week kon ik 
van veel energie en zin om dingen te 
ondernemen terugvallen in een staat van 
grote vermoeidheid en weer terug, en dat 
meer dan eens.  

 

Ik heb het geluk gehad dat een gerichte 
revalidatie mij een heel eind op weg geholpen 
heeft om weer (bijna) de oude te worden. Ik 
heb dat geluk gehad. Ik heb echter ook gezien 
dat collega-patiënten geen baat hadden bij 
deze vorm van revalidatie. Een gevolg van het 
feit dat er medisch gezien over Long-COVID  
en een effectieve behandeling hiervan nog 
heel weinig bekend is. Dit maakt ook dat deze 
ziekte heel lastig te vatten en te begrijpen is 
voor de patiënt en zijn directe omgeving, laat 
staan voor de buitenwereld. 

 

Tot mijn ontzetting ben ik op 3 oktober dit jaar 
in Leiden opnieuw besmet met COVID. Als 
recidivist heb ik gelijk gezorgd voor rust en 
ruimte om te kunnen herstellen. Concreet 
betekende dit o.a. dat geplande activiteiten 
voor en van de Raad van Kerken Leiden geen 
doorgang konden vinden. Inmiddels ben ik 
weer aan mijn herstel aan het werken op basis 
van de eerder opgedane ervaringen. Ik hoop 
dan ook dat voor mij COVID niet meer zo long 
zal zijn. Ik denk begin 2023 voorzichtig weer 
de nodige activiteiten te kunnen ondernemen. 
Voor de Leidse Raad van Kerken houd dit in 
dat de uitgestelde ledenbijeenkomst en 
Pastoresconvent  in het eerste kwartaal 
georganiseerd gaan worden. Ik hoop dan 
samen met u en mijn mede-bestuursleden 
stappen te mogen zetten om de oecumene in 
Leiden verder vorm te geven. Stappen op weg 
naar een gezegend en inspirerend  
geloofsleven in Leiden.  

 
Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een 
fijn, voorspoedig en gezond 2023, en graag tot 
ziens! 
Lex Ras – Penningmeester & Secretaris a.i. 



Herdenking afschaffing slavernij 
in Leiden 
In 2023 is het op 1 juli precies 160 jaar 
geleden dat de slavernij officieel werd 
afgeschaft in Suriname en het Caribisch 
gebied en 150 jaar geleden dat er ook in de 
praktijk een einde aan kwam. Het huidige 
stadsbestuur van Leiden heeft in zijn 
beleidsakkoord ‘Samen Leven in Leiden 2022-
2026’ aangegeven op gepaste wijze stil te 
willen staan bij dit herdenkingsjaar. 
 
In de publicatie Sporen van de slavernij in 
Leiden, geschreven door de historici Gert 
Oostindie en Karwan Fatah-Black staat het 
volgende beschreven: “Ooit voer er een schip 
Leijden tussen Nederland, Afrika en Brazilië. 
Op de heenreis was het beladen met Leids 
textiel en andere goederen die op de West-
Afrikaanse kust werden geruild. Op doorreis 
naar de Nederlandse koloniën verscheepte het 
de ruilwaar, de tot slaafgemaakte Afrikanen. 
Op de weg terug uit de Cariben vervoerde het 
suiker en koffie geproduceerd door deze 
slaafgemaakten. In Suriname lag ook een 
plantage met de naam Leijden en een militair 
steunpunt met dezelfde naam”.  

 
Redenen genoeg voor de gemeente Leiden om 
ook over dit aspect van haar geschiedenis het 
bewustzijn van haar inwoners te willen 
verhogen. “Dit element uit onze geschiedenis 
is veel te lang onderbelicht gebleven en het is 
heel belangrijk dat nu goed voor het voetlicht 
te brengen ”, aldus burgemeester Henri 
Lenferink. Ook een motie van de 
gemeenteraad riep eerder dit jaar op om het 
herdenkingsjaar 2023 stevige aandacht te 
geven.  

 

De gemeente Leiden heeft daarom onlangs 
Peggy Wijntuin als projectleider aangesteld. 
Haar is gevraagd te komen tot een voorstel 
voor het herdenkingsjaar 2023, een voorstel 
voor een kunstuiting  over het 
slavernijverleden en om een samenwerking 
daaromtrent aan te gaan met de universiteit 
Leiden. Wijntuin was initiatiefnemer van het 
Slavernijmonument Rotterdam en van het 
onderzoek naar het slavernij- en 
koloniaalverleden van Rotterdam. Dit was 

aanleiding voor het Rotterdamse college van 
burgemeester en wethouders om excuses aan 
te bieden voor het slavernijverleden. Wijntuin 
noemt het cruciaal om die geschiedenis te 
blijven vertellen en zichtbaar te maken. “Ik 
ben zelf pas de derde generatie die in vrijheid 
is geboren. Zo lang geleden is het dus niet dat 
de slavernij werd afgeschaft. En we zien nog 
altijd de doorwerking daarvan in ons dagelijks 
leven.  Daarom moeten we vormen zoeken die 
de nieuwsgierigheid prikkelen en het gesprek 
bevorderen. Voor bewustwording over ons 
gezamenlijke verleden, maar vooral ook voor 
onze gezamenlijke toekomst. Het is heel fijn 
om te zien dat Leiden daarvoor open staat. Ik 
voer nu vele gesprekken met Leidenaren en ik 

merk dat het leeft ”. 
Peggy Wijntuin 

Wie persoonlijke verhalen heeft of kent over 
het slavernijverleden in Leiden en die wil 
delen of een leuk idee heeft voor de 
herdenking in 2023, kan contact opnemen 
met Peggy Wijntuin via: p.wijntuin@leiden.nl 

  

 Week van Gebed voor eenheid 
Van 15 t/m. 22 januari 2023 is er de jaarlijkse  
week van gebed voor eenheid, met als thema : 
‘Doe goed, zoek recht’.   

Op woensdag 18 januari aanstaande om 19.00 
uur organiseren de Hartebrugkerk, de 
Marekerk en de Hooglandsekerk in dit kader 
een gezamenlijke vesper in  de Hartebrugkerk  
Haarlemmerstraat 110, in Leiden.  

 

Groet   

Wij wensen u een mooie en betekenisvolle 
vieringen toe in deze kerstperiode. Laten wij 
streven een lichtpunt voor anderen te zijn  in 
deze donkere tijd.  En laten we samen werken 
aan een kerk waar in de ontmoeting  troost en 
warmte gevonden wordt.  
 
Uw  reacties en overig nieuws kunt u sturen 
naar: rvkleidensecretariaat@gmail.com.  

Hartelijke groet, 
Ruud Meester,  
Hannie van der Boog – Piels,  
Herman de Geus,   
Anne-Marie Visser, 
Willeke Ravensbergen en   
Lex Ras 
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