Leer Nederlands in de Ekklesia Taalgroep

“Je hoort er pas (echt) bij

als je ook de taal sp

LEIDEN - Mensen die Nederlands wil-
len leren spreken en mee willen doen,
kunnen terecht bij de Ekklesia Taal-
groep in Leiden. Dan moet je Syriérs,
Oekrainers en vele anderen niet als
slachtoffer zien die hulp nodig heb-
ben, maar als mensen met creatieve
mogelijkheden en toekomstperspec-
tief.

door Ruud Meester

Dit Krijgt gestalte tijdens een
gesprek met mensen van de Neder-
landse les, deelnemers en leden
van het taalteam dat sinds 2015
op initiatief van de Ekklesia Lei-
den bestaat. Op dit moment wordt
taalcoaching aan 120 deelnemers
gegeven, waaronder 60 Oekrai-
ners. Er zijn zo'n 50 vrijwilligers
bl het project betrokken. Er is
nog steeds veel vraag naar vrijwil-
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Deelnemers aan en taalcoaches van de Ekklesia Taalgroep tijdens de les (Foto:

pr).

ligers. Shaden Aad is afkomstig
uit Syrié woont sinds januari van
dit jaar in Leiden. Ingrid Verrijdt
en Marieke Both codrdineren de
activiteiten van het team. In 2015
werden 250 viuchtelingen tijdelijk
gehuisvest in een kantoorpand in
Leiden, waar geen voorziening was
voor taalles. De Ekklesia vond het
hoognodig er toch meteen aan te
beginnen. Mensen die niet met hun
omgeving kunnen communiceren
zijn geisoleerd. Dat staat los van de
vraag over hun verblijfsstatus.

De focus van de Ekklesia Taalgroep
ligt op spreekvaardigheid, het
leren spreken van het Nederlands.
Een verbinding kunnen leggen met
Je directe omgeving behoort tot de

belangrijkste levensbehoeften van
iedereen. Behalve dat Shaden Aad
actief de lessen volgt, is zij in de
korte periode dat zij nu in Leiden
woont als vrijwilliger actief gewor-
den op verschillende gebieden. Bij
BuZz, ontmoetingen bij de lees-
en schrijftafel in de bibliotheek,
het taalcafé, kunst met Kinderen,
oppas voor kinderen wanneer de
moeder les heeft.

De deelnemers hebben naar het
nieuws geluisterd en daar aanteke-
ningen van gemaakt. Zij vertellen
wat zij hebben gehoord en wat hen
1s opgevallen. De betekenis van de
woorden 1s vaak onduidelijk. Wat
betekent bijvoorbeeld het woord
‘overlast’? ‘Rommel’? Er wordt
ook aandacht besteed aan de uit-
spraak. Op het woord ‘Oekraine’
wordt flink geoefend. Op het bord
wordt onder de ‘i’ een streepje
gezet om aan te geven dat daar het
accent ligt. Langzaam wordt het
een Nederlands klinkend woord.
Op een foto die gemaakt is van een
bruiloft staat de bruid en hoe heet
dan de man? Bruidman? Nee, brui-
degom! e




