Hoge onderscheiding voor Hans Karstens

“De boodschap van de kerk
is van groot belang voor ons”

Hans Karstens: “H; mijn pensionering dnchtik dat ik nog wel iets kon beteke-
nen voor de kerk. Het bleek zoveel te zijn dat ik het op het laatst drukker had
met al het vrijwilligerswerk dan in mijn baan!” (Foto: pr).

LEIDEN - Hans Karstens (1947) woonde

in zijn jeugd in de Ververstraat. Ker- -

kelijk Leiden zag er toen heel anders
uit. Er waren maar liefst negen her-
vormde predikanten in vijf kerken.
Hooglandse Kerk, Pieterskerk en
Marekerk in het centrum en verder
nog de Oosterkerk en Bethlehem-
kerk in de Kooi (Kooikapel). In de
Professorenwijk kwam daar in 1965
nog de Vredeskerk bij.

door Ella Veenstra-Monteban

Ik heb een ontmoeting met Hans
Karstens. Aanleiding is de uitrei-
king van het draaginsigne in goud
met briljant van de Protestantse
Kerk Nederland. Zo'n onderschei-
ding wordt zelden uitgereikt en
het is dan ook een bijzondere eer
voor Karstens.

Vrijwilliger

Karstens: "Ik vervul nu al ruim
50 jaar diverse functies ten dien-
ste van de Protestantse Gemeente
in Leiden. Ik ben begonnen bijj
het jeugdwerk van de Hervormde
Kerk, bij de christelijke jeugdver-
eniging De Valkeniers in gebouw
Rehoboth aan het Rapenburg. Er
werden = leiderschapscursussen
aangeboden aan vrijwilligers die
iets in het verenigingsleven wil-
den betekenen. Daar heb ik veel
van geleerd.”

Orgels

“Ik vond het leuk om iets te doen
in de kerk en in de jaren ‘50 van
de vorige eeuw zocht je als jon-
gere natuurlijk jongelui op die je
kende uit de kerk. In 1971 werd ik
als 23-jarige scriba van de kerken-
raad van de Boshuizerwijk, nu Lei-
den-Zuidwest. Dat was zelfs voor
die tijd erg jong. Daarnaast was ik
vanaf 1969 organist in Voorburg
en vanaf 1973 in Rijnsburg. Orgels
hebben altijd mijn warme belang-
stelling gehad. Ik heb veel verande-
ringen meegemaakt in die 50 jaar.
Fusies van kerken, eerst de Samen-
op-Weg beweging in de jaren ‘70
.en ‘80. Later het ontstaan van de
PKN, samengaan van Hervormde-,
Gereformeerde en Lutherse Kker-
ken. Er zijn kerken verdwenen en

de kerkgemeenschap in Leiden is
veel Kleiner geworden.”

Kerkrentmeester

“Van 2006 tot 2016 ben ik kerkrent-
meester geweest en heb ik grote
verbouwingen meegemaakt.
Vooral in de Hooglandse Kerk.
Als secretaris van het College van
Kerkrentmeesters had ik bijjna een
dagtaak. Gelukkig kon ik ook tijd
vrij maken voor mijn hobby’s, die
altijd wel weer op een of ander
manier met de kerk te maken had-
den. In het verleden had ik al een
catechetenopleiding gevolgd en
daarna ben ik puur uit belangstel-
ling theologie gaan studeren aan

de Hogeschool in Amsterdam.”

Boodschap :
Omdat 1k in Leiden en omgeving

wel eens in diensten op het orgel
speelde werd mij gevraagd of ik
ook kon voorgaan. Na enige aar-
zeling heb ik dat gedaan en tot
op de dag van vandaag leid ik een
paar keer per jaar een kerkdienst.
Orgels fascineren mij en omdat
Leiden een echte orgelstad is ben
ik hier erg op mijn plaats. Mijn
drijfveer is altijd geweest dat de
boodschap van de kerk van groot
belang is voor onze samenleving.
In de kerk hoor je over liefde, com-
passie en omzien naar elkaar”. e
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