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LEIDEN - Als je naar het museum
gaat, films kijkt of boeken leest kom
je vaak bijbelse motieven tegen. Je
merkt eraan wat een diepe wortels
onze cultuur heeft in dit boek. De
kennis van die verhalen en hun bete-
kenis is niet meerbreed bekend. Veel
mensen hebben bovendien vaak een
beeld van wat geloven is, dat nog
stamt uit de vorige eeuw. Een beeld
-dat vervormt en de toegang tot waar-
devolle verhalen belemmert. Een uit-
daging voor jong en oud om de deu-
ren naar verwondering, naar diep-
gang, naar ‘ik en wij’ open te zetten.

door Cent van Vliet

“Elk religieus boek bevat gelaag-
de taal. Als je met elkaar naar de
dubbele bodem van de tekst zoekt,
kun je veel ontdekken. Het is ver-
rassend als verschillende mensen
om tafel zitten en met elkaar de
sleutel tot de Bijbelse verhalen ont-
dekken. Dat is mijn ervaring bij de
cursus ‘Kern van de christelijke
traditie’”, zegt ds. Margreet Klok-
ke van de Hooglandse Kerk. “Zo
zljn er 1n leder geval vier kerstver-
halen in de Bijbel die elk een eigen
invalshoek hebben. Daar zit voor
ledereen wel een aanknopings-
punt in.”

Bijbelcursus

De cursus begint op 28 septem-
ber waarbij de eerste zes avonden

Bijbelcursus ‘Kern van de christelijke traditie’ van start

“Lees maar, er staat meer
bijbel ¢

ldan er staat!”

Door de cursus te volgen leer je vaste overtuigingen los te laten en onbevan-
gen te lezen. Je oefent je in gesprekken over geloven met mensen die anders

denken dan jijzelf (Foto: pr).

voor Kerstmis gaan over de Bijbel
en hoe je dit boek moet lezen. De
gesprekken in het nieuwe jaar
gaan over alle grote levens- en
geloofsvragen.

Tijdens de bijeenkomsten staan
vooral vragen centraal. Hoe kun
je toegang krijgen tot de bron van
inspiratie van de christelijke tra-
ditie — de bijbel? Hoe kun je dit
boek lezen? Welke beelden zijn
er in de traditie van God? Welk
beeld koester je zelf? Wie is Jezus
volgens theologen? Wat betekent
zijn gestalte voor jou persoonlijk?
Wat is ‘de Heilige Geest’? Zijn er
ervaringen in je dagelijks leven,
die je hiermee kunt verbinden?
Wat is ‘christeljjke ethiek’? Is er
een verschil met humanistische
ethiek? Hoe maak je zelf keuzes?
Wat is bidden, wat betekent de
gemeenschap van de kerk voor je?

Indrukken

Elk jaar volgen ongeveer vijftien
mensen van alle leeftijden de cur-
sus. Enkele indrukken:

Tim: “Ik heb veel gehad aan de
Kerncursus. Het meest positieve
eraan was de toegankelijkheid
en vriendelijkheid van de hele
groep. Het was zo’'n divers gezel-
schap dat je echt van elkaar kon

leren.” Esmée: “Ondanks dat ik
geen religieuze achtergrond heb,
realiseer ik mij door de Kerncur-
sus dat ik toch onderdeel ben van
een groter geheel.” Sylvia: “ledere
avond begon verrassend. En als ik
na afloop naar huis fietste dacht
ik er nog lang over na.” Dirk: “De
Kerncursus heeft me geholpen
m’n geloof levend te houden.”

Door de cursus te volgen leer je
vaste overtuigingen los te laten
en onbevangen te lezen. Je oefent
je in gesprekken over geloven met
mensen die anders denken dan
jijzelf. Mede daardoor ga je jezelf
weer opnieuw verhouden tot de
traditie die onze cultuur zo kleurt.
Aan het einde van de cursus wordt

de mogelijkheid geboden je in een
ritueel (opnieuw) met de christe-
lijke traditie te verbinden en op
Pinksteren, zoals dat heet, belij-
denis te doen. e




