LEIDEN - Wat bezielde die twee man-
nenvraag ik me af. Ik denk dat het ant-
woord ongeveer zo zou klinken: “We
wilden onze idealen vormgeven en
samen gaan werken! Er lag een kans.
Aan de noordkant van Leiden werd
een nieuwe wijk gebouwd, erkwamen

veel jonge gezinnen uit heel Neder-

land. Het was nu of nooit!” Deze idea-
listen waren dominee Henk Hortensi-
us en pastoor Jan van Well. Ze vonden
het bij de tijd passen om als christe-
nen de scheidslijnen zoveel mogelijk
op te heffen. Zij begonnen samen één
kerk. Zo ontstond De Regenboog, een
oecumenische samenwerking van
protestanten én rooms-katholieken.

door Truus de Haan

De Merenwijk was nog een grote

‘modderpoel’ toen de beide pasto-

res een briefvoor een eerste viering
'bij de nieuwe bewoners in de Arend-
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“Alle Menschen wefden Briider” (foto Jan Vis)
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shorst in de bus lieten vallen. In het
‘weidegebied verrezen flats en later

ook eengezinswoningen. De eerste
scholen, winkels en andere voor-
zieningen kwamen er. De vraag
was: moest er één kerk komen of
misschien wel twee of meer zoals
elders: één voor katholieken, één
voor gereformeerden en één voor
hervormden? Nee! Hier gingen ze
verder op het pad dat na de oorlog
ingezet was door de Wereldraad

van Kerken. Het werd één kerk,

een plek voor mensen die juist die
ene bijbelse boodschap centraal

= “wilden stellen en de scheidslijnen

opheffen. Zo begon de Regenboog

‘als oecumenische geloofsgemeen-

schap met een viering in een bouw-

keet op zondag 5 september 1971.

Om het gouden jubileum in 2021
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te vieren wilde de Régenboog niet

- nostalgisch terugblikken. Daarom

l

‘organiseerde men een jaar lang

elke maand activiteiten waarin
mensen elkaar inspirerend konden
ontmoeten, uit de Merenwijk of
van verder weg. Er waren activitei-
ten voor kinderen, zoals de komst
van de mysterieuze Zandtovenaar
in september en Sint Maarten te
paard op een donkere avond In
november. Een filmfestival toonde
films over geloof, hoop en liefde. Er
waren gesprekken over de rol van

de kerk en het milieu. In een Exo- |

dus-zondag stonden mensen uit de
gevangenis centraal. Muziek klonk
in alle vieringen, natuurlijk ook in
het voorjaarsconcert.

Voorop stond steeds dat de Regen-
boog niet alleen een feestje voor
eigen kring wilde vieren, maar dat
alle bewoners van de Merenwik
welkom waren. Bij de groots opge-
zette Inspiratiedag over zingeving
op 21 mei was dit te zien. Veel men-
sen deden mee aan allerlel work-

shops, samen eten en vele boeien-

de gesprekken. Als ik terugkijk op
deze bijzondere dag, dan was wat
mij betreft de bedoeling daarvan

het meest te voelen in het half uur

dat iedereen die dat wilde op het
grasveld mee kon zingen met “Alle

Menschen werden Briider” onder
leiding van Martin van der Brug-

gen. Als pastoor Jan en dominee
Henk erbij waren geweest, denk ik
dat ze tevreden mee gezongen zou-
den hebben!

De Regenboog kan op zondag 4

september het gouden jubileum

afsluiten. Dat gebeurt om 14.00 uur
in een feestelijke viering. e




