“lk wil niet afzijdig zijn maar

juist betrokken en gastvrij!”

LEIDEN-Op 1 Juli neemt Ton Snepvan-
gers afscheid van zijn werkzaamhe-
den als coBrdinator/diaconaal wer-
ker bij De Bakkeri], het Diaconaal
Centrum van Lelden. Zell zegt Ton
hierover: ™ Na rulm vijftien jaar Is
het tijd voor iets nieuws.” Na een
inwerkperiode zal Judith van den
Berg-Meelis op 1 juli de taken van
Ton als teamleider van De Bakkerij
overnemen. lets waar zij zich zeer op
verheugt. Zij keert met plezier terug
naar Leiden, de stad waar zij heeft

gestudeerd en ook 20 jaar gewoond.
daor Ruud Meester

Tot1juliis Judith officieel gemeen-
tepredikant in Roermond. Lim-
burg. Daar heeft zij ervaring opge-
daan in een zeer multiculturele,
buurtgerichte en diaconale kerk.
Voorheen heeft zij in verschillen-
de diaconale functies gewerkt.

Ton Snepvangers draagt de sleutels van De Bakkerif aver aan Judith van den

Berg-Meelis (Fota: pr).

Zoals 4 jaar als uitgezonden pre-
dikant in West-Timor, Indonesié

- en als diaconaal pionierjopbouw-

werker voor de Lutherse diaconie
in Amsterdam/Amstelveen. Zij
heeft een bijzondere passie voor
het diaconale werk. Het zit haar,
als het ware, in het bloed.

Verbinden

Diaconaal werk gaat voor Judith
om verbinden of verbindin-
gen leggen met mensen en hun
kracht, hun netwerk, of zin en
betekenis. Oog hebben voor wie
hulp nodig heeft. Niet afzijdig zijn
maar juist betrokken en gastvrij.
Goed waarnemen. Vooral in een
beginperiode: eerst op je han-
den zitten en goed kijken. Zij is
niet met een agenda naar Leideh

gekomen. Goed zien wat nodig is,
wendbaar zin. De ontwikkelin-
gen gaan snel. Soms vraagt dat
om snel handelen, soms om de
tijd te nemen om een goede rich-
ting te kiezen. Door de aard van
het werk 1s het ook pionieren. Dat
vraagt een wendbare, flexibele en
bruisende organisatie, wel als een
zuurdesem, maar waar nodig cok
als een Gideonsbende.

Mogelijkheden

Steeds op zoek naar mngelijkhe-
den. We kunnen het niet alleen.
dus zoeken we medestanders, door
Judith medeplichtigen genoemd.
De Bakkeri) 15 een samenwerking
van verschillende kerken en biedt
onderdak aan vele maatschappe-
lijke organisaties. Zonder onder-
scheid naar geloof, gender of wat
dan ook. Het doel is om een thuis
te bieden aan ieder die het nodig
heeft, hulp te bieden waar geen
helper is. Een plek waar ieder-
een welkom is, waar wederzijds

respect uitgangspunt is en waar
niemand wordt veroordeeld.

Projecten
In de achterliggende maan-

den heeft Judith reeds kennis
gemaakt met tal van projecten
die door de mensen van De Bak-
ker1) worden uitgeveerd. Dat zijn
projecten door vrijwilligers <€n
door professioneel aangestelde
medewerkers. Enkele voorbeel-
den hiervan zijn:

- Het project ‘Oma gaat op stap’
is opgezet voor mensen die wel
eens maar buiten willen. maar
het komt er niet van. Om alleen
te gaan is minder prettig. Het kan
gaan om ouderen die minder goed
ter been zijn. Vrijwilligers bieden
dan hulp.

- Een ander hulpgevend project
is "Op de kook toe’. Bedoeld voor
mensen die voor zichzelf een potje
moeten koken, een dieet hebben
of het financieel niet breed heb-
ben. Dan kan het gebeuren dat
het plezier om wveel aandacht te
besteden aan het bereiden van
een maaltijd verflauwt. Het helpt
dan als er mensen zijn die je dat
plezier weer laten ontdekken. »




