Beheerder Jack van Berkum van ‘De Pelgrim’

“Wij zijn allemaal pelgrims,

altijd onderweg naar ergens”

LEIDEN - “Beter dan niks” is de harten-
kreet van beheerder Jack van Berkum
als hij zijn verhaal begint over alle
activiteiten in coronatijd van de Pro-
testantse wijkgemeente Leiden-Zuid-
west. De naam die zij voor hun kerk
hebben gekozen is *De Pelgrim”.

doar Ruud Measter

Wij zijn allemaal pelgrims, altijd
onderweg. De wijkgemeente is in
de loop van de jaren nogal eens
van kerkplek veranderd. Zij voe-
len zich als chnstelijke gemeen-
schap deel van een groter geheel.
Corona heeft ook hier gevolgen
gehad. De onderlinge contacten en
ontmoetingen zijn onmisbaar om
als kerk te bestaan. Soms waren
er door de lockdowns helemaal
geen samenkomsten mogelijk en
werd de zondagse dienst via live-

Jack van Berkum twilfelt niet over de toekomst: “Hoewel die ongewis Js, zijn
we aitijd onderweg naar een mooie toekomst” (Foto: pr).

stream uitgezonden. Na corona,
kan de wekelijkse dienst doorgaan
met plek voor ongeveer 50/60 men-
sen. Er is hoop dat binnen niet al
te lange tijd. onder voorwaarden,
weer diensten kunnen worden
gehouden. Misschien zelfs samen
koffie drinken na de dienst en wel-
licht kunnen ook de maandelijkse
activiteiten weer langzamerhand
opgepakt worden. Ze gaan niet bi)
de pakken neerzitten. De oneliners
van Jack zijn helder: "Vraag niet
naar de beperkingen, maar kijk
wat wel kan! We kunnen ademen,
bewegen, praten, sporten, er zin
mogelijkheden genceg. En mis-
schien wil je wel je arm om iemand
heen slaan die dat nodig heeft of
oprechte aandacht geven.”
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Ruim twee jaar beschikt de geloofs- +
gemeenschap nu over een eigen
plek onder de Apollotoren. Dat is
de periode dat het coronavirus
rondwaart. De corona heeft de
kerkgemeenschap extra gelegen-
heid gegeven voor het inrichten
van de kerk. De grote zaal 1s voor
de helft ingericht als ontmoetings-
ruimte en voor de andere helft als
kerkzaal. Door het gebruik van
verrijdbare schermen is de ruimte
groter of kleiner te maken. Er is
een gedachtenishoekje met ruim-
te om een kaarsje te branden, om
stil te zijn of te gedenken. Het is
een mooie lichte ruimre, met een
warme witstraling. De vreugde om
een eigen plek te hebben is aan
alles merkbaar, al is het door coro-
na nog niet helemaal tot z'n recht
gekomen. De meeste gebruiksspul-
len zijn via hergebruik aangeschaft
of gekregen. Dit past prima bij
het groene kerk zijn! Er zijn geen
vaste banken; voor elke viering of
andere bijeenkomst wordt het juis-
te aantal stoelen neergezet. In de
lockdown-periodes konden er geen
samenkomsten plaatsvinden. Reke-
ning houden met corona-maatrege-
len betekent dat thans op "gewone’
zondagen maximaal 25 leden van
de geloofsgemeenschap fysiek in
de dienst aanwezig kunnen zijn. Je
moet je wel vooraf aanmelden.

In de achterliggende periode is de
betrokkenheid met inzet van cre-
atieve middelen blijven bestaan.
Digitale samenkomsten blijken
ook een toevoeging te zijn, los van
corona. Die betrokkenheid draagt
bij aan de vitaliteit van de gemeen-
schap.=
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