Ronald van Heunmgen 25 jaar in De Regenboog

“Het fijne van dit werk vind

LEIDEN — In -ianua_ri werkt Rbnald_van
" Heijningen 25 jaar als koster-beheer-
der in de Regenboog. Reden genoeg
om hem in het zonnetje te zetten.

door Frances Verhaar

Ronald: “Ik ben een geboren en

getogen Leidenaar. Vanaf mijn
-14e werkte ik in de weekenden
en vakanties bij Bakkerij Van der

Hoeven in Zoeterwoude. Het cre-
atief bezig zijn met voedsel én
het nachtwerk trok me. Ik ging
de MTS-Opleiding Brood en Ban-
ket volgen in Wageningen. Met

16 jaar ging ik in die stad in de
kost. Op mijn 20e was ik weer

terug in Leiden. Ik kreeg een baan
bij Bakker Verhoog in Voorscho-
ten. Maar na zo'n 10 jaar, 1k was
inmiddels getrouwd met Willeke
en we hadden drie jongens, gmg

ik het omgaan met mensen™

Ronald van Heijningen in z:in kantoort]e in De Regenboog (Foto: pr)

dat nachtwerk me toch opbreken
en was het tijd om uit te zien naar
iets anders. Ik zag een advertentie
voor koster-beheerder in de Regen-

 boog. Ik werd uit vijftig sollicitan-

ten gekozen! Samen met de Stich-

~ ting Beheer ben 1k verantwoor-
~delijk voor de exploitatie van het

gebouw. Daarnaast zorg ik voor
het klein onderhoud: een kwastje
verf hier en daar, kleine reparaties
en schoonmaakwerkzaamheden.”

Aanloop

“Er is veel aanloop in de Regeh-

~ boog. Bij de ingang van de kerk

is mijn kantoortje. Tijdens de

lockdowns in coronatijd waren
er weinig activiteiten, maar een

praatje maken was altijd moge-

lijk. Het fijne van dit werk vind
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ik het omgaan met mensen. In
de Regenboog zijn dat pastores,
bestuurders, vrijwilligers en kerk-

gangers. Buiten de kerk zijn dat

mensen die zalen huren, feesten

geven, zij die een uitvaart moeten
- regelenen leveranciers van goede-
- ren. Mensen vinden mij over het |

algemeen opgewekt met een vro-

lijke en positieve uitstraling. Dat

vind ik zelf ook belangrijk. Een
koster-beheerder moet makkelijk

‘benaderbaar zijn, maar soms ook
over een zekere distantie beschik-

»

ken.

Vrije tijd

“Als er mensen aan het werk zijn,
voorzie ik ze van koffie en thee.
Ik werk meestal s middags en ’s
avonds. Ik doe soms ook dienst als

koster op zondag. Voor de bijzon-

dere vieringen is veel organisatie
vereist. Als de zaken goed geregeld
zijn, komt dat de viering ten goede.

Ik bezoek in mijn vrije tijd graag

de sportschool. Als Willeke naar
haar werk gaat, ga ik trainen en
op vrijdagavond sport 1k met een
aantal vrienden in de universi-
teitssporthal. Een uurtje stoeilen:
boksen en worstelen, dan kan 1k
me helemaal uitleven.”

Vrijwilligerswerk
Naast mijn betaalde werk doe
ik vrijwilligerswerk. Ik ben nog

- steeds overblijfouder op de basis-

school waarop mijn jongens zaten.
Ik ben ook schipper bij de Leidse
Rederij. Daar doe ik rondvaarten

| met allerlei gezelschappen. Onze

3 jongens, Berry (31), Bas (30) en
Pim (26), zijn alle drie het huis uit.
We zijn grootouders van Isa Mae
(een meisje van 5) en Joa (een jon-
getje van 2,5). Mijn creativiteit kan
ik kwijt in het koken van gevari-
eerde, vegetarische gerechten. IK

probeer graag maaltijden uit, die

ik nog nooit gegeten heb.”

| Jubilea

Verhaar: “Er zijn dus twee jubilea
in de Regenboog: 50 jaar oecume-
ne in de Merenwijk en Ronald 25

jaar in dienst als koster-beheerder.

Mooi toch!?”. e




