“Verschillen overbruggen en
geloof samen gestalte geven
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LEIDEN - Dlt jaar viert de Merenwuk
haar 50-jarig bestaan. Dat geldt ook
voor de Oecumenische geloofsge-
meenschap in die wijk. Op zondag
5 september 1971 vond de eerste
viering plaats in een bouwkeet. Dat
gebeurt al lang niet meer daar, maar
in het markante gebouw De Regen-
boog dat midden in de Merenwijk
staat. Mensen met een voornamelijk
protestantse of katholieke achter-

grond vormen samen één kerk. De

oecumene is hier nog altijd vanzelf-
sprekend.

door Truus de Haan

De Regenboog was één van de vele
‘oecumenische’ 1nitiatieven in

Nederland in de jaren "70 van de
vorige eeuw. Op veel plekken wer-
den op deze basis kerken gesticht.
De meeste daarvan bestaan niet
meer, maar de Regenboog heeft

Op zondag 5 september; precies 50 jaar na de eerste viering in de bouwkeet,
zal in een feestelijke viering stil gestaan worden bij dit gouden jubileum, dat
ingetogen gevierd wordt vanwege de coronamaatregelen (Foto: pr).

het volgehouden en is nog altijd
een actieve geloofsgemeenschap.
De pioniers begonnen simpel-
weg met een uitnodiging aan de
nieuwe bewoners. Gereformeerd
predikant Hortensius en J.J.A. van
Well, tot voor kort studentenpas-
tor te Leiden, richtten zich uiter-
aard tot diegenen die lid waren
van een van de kerken die bij de
gemeenschap van kerken waren
aangesloten, maar ook tot al die-
genen die op een of andere manier
gehoor wilden geven aan de Bij-
belse boodschap, zonder dat zij lid

wilden zijn van een kerk. De beide

pastores nodigden de mensen uit
voor de eerste oecumenische
dienst. In de kantine van bouw-
onderneming Elementum begon
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daarmee op zondag 5 september
de geschiedenis van deze bijzon-
dere kerk in Leiden.

Verschillen overbruggen
De opkomst van deze oecumeni-

- sche beweging paste in het beeld

van de jaren 70 van de vorige
eeuw. Een tjjd van grote maat-
schappelijk veranderingen die ook
in de kerken plaatsvond. Ook in de
RK kerk. Het concilie, dat bekend
1s als dat van ‘aggiornamento’, het
‘b1 de tijd brengen van de Katho-
lieke Kerk’, ging daaraan vooraf.
Al sinds jaren werd ook vanuit de
andere christelijke kerken samen-
gewerkt om tot vernieuwing en
vooral samenwerking komen. De
Wereldraad van Kerken die al in
1948 in Amsterdam werd opge-

richt was daar een belangrijke

uiting van. Oecumene was Dbij
deze Wereldraad het kernbegrip.
Binnen de Oecumene willen chris-
tenen met verschillende achter-
gronden de onderlinge verschillen
overbruggen en hun geloof samen
gestalte geven. De Regenboog is
daar al 50 jaar een mooi voorbeeld
van.

Op zondag 5 september, precies
50 jaar na de eerste viering in de
bouwkeet, zal in een feestelijke
viering stil gestaan worden bij dit
gouden jubileum dat ingetogen
gevierd wordt vanwege de coro-
namaatregelen. Maar daarmee

| houdt het niet op! Elke maand tot
september 2022 vinden er in de

Regenboog uiteenlopende activi-
teiten voor alle leeftijden plaats.
Er 1s van alles te beleven. Zo komt
er op 11 november een-levensech-
te Sint Maarten in de Merenwijk,
maakt in september de Zandto-
venaar zin opwachting, vindt er
in maart een filmfestival en in
april een symposium plaats en zal
er regelmatig een ‘maal met een
verhaal’ zijn, waarbij iemand ver-
telt over zijn levensmotto. Bij deze
feestelijkheden zijn alle Merenwij-
kers en andere belangstellenden
van harte welkom. Op 4 septem-
ber 2022 tenslotte hoopt de Regen-
boog groots af te kunnen sluiten
en met velen het glas te heffen. e

il



