Vrouwen actief met vele soorten gemeenschapswerk

LEIDEN - Vorig jaar had ik een ont-
moeting met een bestuurslid van
het Islamitisch Centrum Imam Malik
in Leiden. Hij vertelde over de bouw
van deze soenitische moskee aan de
Nieuwe Marnixstraat en leidde mij
rond. Het valt op dat er zoveel ver-
schillende ruimtes zijn die gebruikt
wordenvoorallerlei soorten gemeen-
schapswerk. Het motto van het isla-
mitisch centrum is dan ook: Een mos-
kee is meer dan een gebedsruimte.
Het prachtige gebouw is in 2012 in
gebruik genomen door de Islamiti-
sche Vereniging - Leiden.

door Ella Veenstra-Monteban

Ik wilde graag kennismaken met
het werk van de vrouwen die
actief zijn in de moskee. Ik ont-
moet Fatiha Housny. Zij is actief in
de moskee sinds de opening van
het gebouw. Housny: “Voordat dit
gebouw er was, hadden we een
ruimte in de Bonairestraat, maar
die was niet erg gezellig en ook te
klein voor ons. Ik kwam toen niet
veel in de moskee. Sinds de ope-
ning van deze moskee ben ik pas
actief geworden als vrijwilliger.”

Taken

Op mijnvraag wat voor taken vrou-
wen in de moskee hebben, barst
ze los. Housny: “Vrouwen hebben
veel belangrijke taken. Ten eerste
de dodenwassingen bij overlede-
nen. Wij geven ook Arabische les
op dinsdag- en woensdagavond.
Die lessen geven wij samen met
Nederlandse vrijwilligers. Voor de
bekeerlingen zijn er aparte groe-
pen. Wij werken met jongeren van
6 tot 16 jaar. Op zaterdag hebben
wij de meisjesgroepen, de jongens
voetballen dan bijna allemaal. Op
zondag komen de jongens voor de
Arabische les. Verder hebben wij
op vrijdag tijdens het vrijdaggebed
gen créche voor de jongste kinde-
ren.

Maaltijden

De grootste evenementen in de
moskee zijn de maaltijden die
door de vrouwengroepen worden
verzorgd ter gelegenheild van de
islamitische feesten: het Suiker-
feest, Eid al Fitr, en het net in juli
gevierde Eid-al Adha, het Offer-
feest. “Door de corona-pandemie

Een moskee is meer dan
alleen een gebedsruimte

Fatiha Housny: “De moskee is niet alleen een plaats voor gebed maar ook een

sociaal centrum” (Foto: pr).

is de moskee een tijd beperkt
toegankelijk geweest. De gebeds-
dienst op vrijdag wordt nog steeds
gestreamd, zodat de mensen thuis
mee kunnen doen met luisteren en
bidden. Ook alle activiteiten waar-
bij we samen kwamen, werden
afgelast. Langzamerhand kunnen
we nu weer wat bij elkaar komen
en dat is heel prettig. Onze islami-
tische gemeenschap is erg sociaal
en de mensen hebben het contact
met elkaar gemist. De moskee is
niet alleen een plaats voor gebed
maar ook een sociaal centrum. Het
moskeebestuur is echter erg voor-
zichtig met bijeenkomsten waar

- veel mensen samenkomen.”

vuldhening

Fatiha laat me foto’s zien van bij-

eenkomsten enuitjes metvrouwen
en jongeren. Er zijn foto’s van veel
kinderen, die met bussen worden
vervoerd en waarbij veel vrouwen
helpen. Ook een heleboel foto's
van dagtochten met vrouwen. Het
ziet er allemaal heel gezellig en
sociaal uit. Verder zien we foto’s
van heerlijke schotels met eten en
lange rijen tafels waaraan man-
nen, vrouwen en kinderen zitten
te eten. Bij deze eetfestijnen neemt
iedereen wat mee. Housny: "Naast
dit soort activiteiten verzorgen wij
als vrouwengroep ook wekelijks

. de schoonmaakwerkzaamheden.

Al mijn vrije tijd gaat op aan het
werk in de moskee maar ik doe het
graag en het geeft naast veel con-
tacten ook veel voldoening.” Voor
meer info: www.icimleiden.nl. e
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