Verwaarloosd stuk grond

wordt een heuse kerktuin

LEIDEN - Aan de achterkant van het
kerkelijk centrum De Regenboog in
de Merenwijk lag al sinds de jaren
‘70 een verwaarloosd stukje grond,
bedekt met ondoordringbare strui-
ken en veel zwerfafval.

Rond 2011 was de oecumenische
geloofsgemeenschap De Regen-
boog druk bezig meer zichtbaar
te worden in de wijk. Men vatte
het plan op het stuk grond ach-
ter de kerk te gebruiken voor een
kerktuin. De Gemeente Leiden gaf
toestemming en dat betekende
meteen veel werk voor de vrijwil-
ligers die deze taak vol enthousias-
me op zich namen. In februari 2011
werd met behulp van de Gemeen-
te Leiden het stuk gemeentegroen
ontbost en de bouwput gevuld met
tuingrond. Dagenlang is er met
man, vrouw en macht gewerkt.
De grond zat vol met bouwafval
en moest veel compost en goede
tuinaarde hebben. Daarna maak-
ten de tuinarchitecten Yvonne van
de Muysenberg en Maja van Spaan-
donk een plan.

Gelukkig hoefde men vrijwel geen
geld uit te geven aan de beplan-
ting. Na de bekendmaking van
het plan werden er vanuit alle
hoeken van de Merenwijk planten
aangeboden door mensen die zich
betrokken voelden bij de aanleg
van de Kerktuin. Veel mensen
brachten stekjes uit de eigen tuin
en een imKker uit de wijk bezorgde
een kruiwagen vol bijenplanten.
De twee grote bomen die In de
tuin staan zorgen voor veel scha-
duw, daardoor wordt de grond in
de zomer snel droog. Dit is wel een
puntvan zorg, vooral nu de zomers

steeds eerder beginnen en warmer

worden.
Vanaf het begin was het de bedoe-
ling om er een echte ‘kerktuin’ van

‘Dealplein.nl

voor al uw sanitair

Dé tuin is zo aanjélegd dat er ook een i;andelinéetjé' in kan worden gemaakt.
De tuin is inmiddels een klein paradijsje geworden. Een aanwinst voor de toch
al zo groene Merenwijk (Foto: pr/Edo Elstak).

te maken. De planning was drie
kleurvakken in de kleuren van
het kerkelijk jaar, rood, geel/wit
en paars/blauw. In het vierde vak
moest een kruidentuin komen. Ik
ontmoet in de tuin de initiatief-
nemers van het eerste uur: Edo
Elstak en Heleen Gombert. Zij zijn
druk bezig met wieden, samen
met de enthousiaste vrijwilligers
Jeanne Dutmer, Margriet Quint en
Willy Menken. Gombert: “Wij heb-
ben bewust geprobeerd planten te
vinden die in de Bijbel voorkomen
of waaraan Bijbelse verhalen zijn
verbonden omdat die planten al
in vroegere tijden bijvoorbeeld
in kloostertuinen en grote pas-
torietuinen voorkwamen. Voor-
beelden zijn: Salomonszegel, Sint
Janskruid, Lievevrouwebedstro,

Judaspenning, Mariatranen,
Maagdepalm. Verder hebben we in
de kruidenhoek Hysop, Rozema-
rijn, Salie, Tijm, Munt en Majoraan
geplant. Ook van buiten de kerk-
gemeenschap ontvangen wij veel
planten en bolgewassen. Jaarlijks
krijgen wij van een kweker in
Katwijk een krat bloembollen. Ver-
scheidene tuiniers van de Moes-
tuinvereniging Koudenhoorn in
Warmond doneren ook geregeld
planten die ze over hebben.” Dut-
mer: “Wanneer we in de tuin aan
het werk zijn krijgen we altijd
veel positief commentaar van de
mensen die langs de tuin lopen of
fietsen.” Elstak: “In de coronatijd
gebruikte de kerkgemeenschap de
tuin om toch contact te houden
met elkaar”. o




