Fietsmaatjes koppelt vrijwilligers aan gasten

Samen genieten op de fiets,

dat gun je toch iedereen?

LEIDEN - Fietsen is een gewenste
en zeer geliefde activiteit. Mensen
zijn in de buitenlucht in beweging.
In Nederland is fietsen niet alleen
een doodgewone manier van ver-
plaatsen, maar de hele openbare
ruimte lijkt op fietsen te zijn inge-
richt. Bijna nergens ter wereld wordt
zoveel gefietst als in Nederland. Dat
kan ook veilig met het fantastische
netwerk van fietspaden dat we hier
hebben. Kinderen leren fietsen als
ze amper drie jaar zijn. Bijna ieder
kind verplaatst zich naar school op
de fiets. De meeste mensen hebben
hun hele leven een of meer fietsen.

door Ella Veenstra-Monteban

Dat fietsen op hoge leeftijd ook vei-
lig kan zijn bewijst Piet Dirksen.
Hij 1s 92 jaar en hij heeft al jaren
een mobiliteitsprobleem. Dirk-

Piet Dirksen en Fietsmaatje Siet Verdonk toeren door de regio op de duoﬁéts
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sen: "Mijn benen willen gewoon
niet meer. Het is een neurologisch
probleem en het ging de afgelopen
jaren langzaam achteruit. Ik hou
erg van fietsen, ging altijd op de
fiets naar mijn werk aan de univer-
siteit. De auto gebruikte ik alleen
als het noodzakelijk was. Als ik
fiets ben ik lekker buiten en ik
voel me dan zo vrij als een vogel
in de lucht. Daar komt bij dat ik
het heerlijk vind om fietsroutes uit
te zoeken. Hier in Leiden en omge-
ving kun je fantastische tochten
maken op veilige fietspaden.”

Levensbehoefte

Piet: “Toen ik merkte dat op- en
afstappen een probleem werd
heb ik een lage instapfiets aange-

schaft. Daarna nog een e-bike met
lage instap maar na een probleem
midden op een oversteekplaats
van een fietspad, voelde dat niet
meer veilig. Ik ben overgegaan op
een driewielfiets. Op- en afstap-
pen is dan geen probleem meer.
Ik heb mijn driewielfiets nu al een
jaar of zes en ik fiets elke dag, weer
of geen weer, ongeveer 10 km. Fiet-
sen 1s voor mij bijna een levensbe-
hoefte geworden. Ik word onrustig
als 1k een dag niet kan fietsen. Bij
de driewieler, die ook elektrische
ondersteuning heeft, heb ik een
tweede accu aangeschaft zodat

‘mijn partner en ik ook bijvoor-

beeld naar Noordwijk of Den Haag
kunnen fietsen. Bij die verre toch-
ten moet er wel iemand mee want
als 1k van de fiets afstap moet ik
een rollator aangereikt krijgen.”

Fietsmaatjes

“Sinds een paar jaar ben ik ook
lid van Fietsmaatjes. Dat is een
landelijke organisatie die met
duo-fietsen mensen helpt die net
als 1k graag gaan fietsen maar dat
zelfstandig niet meer kunnen.
De vriywilligers halen de mensen
thuis op en samen trekken ze er
dan op uit. Sinds vier jaar fiets ik
bijna elke week met mijn vaste
maatje Siet Verdonk”, besluit Piet.

Stug doorfietsen |
Verdonk: “Het is prettig om met
Piet te fietsen. Ik heb een druk-
ke baan, maar elke week is hier
wel een plekje voor te vinden. Ik
geniet zelf ook van het buiten zijn
en we voeren onderweg gezelli-
ge gesprekken met elkaar. Piet
stippelt van te voren de route uit,
dus dat is voor mij elke keer weer
een verrassing. Pauzeren of koffie
drinken zit er niet in, we fietsen
stug door, soms wel 25 km. Ik hoor
wel eens van collega-vrijwilligers
dat die met mensen fietsen die na
een halfuurtje al willen pauzeren,
maar dat doen wij niet. We houden
het op fietsen.

Meer info over het project Fiets-
maatjes en hoe men zich kan
aanmelden kan men vinden op de
website www.fietsmaatjes.nl. o




