Henk Holswilder vertrekt als beheerder van de Vredeskerk

LEIDEN - Henk Holswilder vertrekt als
koster-beheerder van de Vredeskerk
aan de Van Vollenhovenkade in Lei-
den. Een afscheid met veel kanten.

door Eddo Velders

Henk Holswilder: “Ik mocht 14
jaar de gastheer ziyn van de Vre-
deskerk. De functie heet officieel
koster-beheerder. Maar als 1k dan
toch in de krant kom, wil 1k graag
gastheer genoemd worden. [k weet
alles over de verhuur van de ruim-
- ten, het schoonmaken van de kerk
en de kachel. Waar ik ontzettend
blij van word is mensen ontmoe-
ten. Zorgen dat zij het naar hun zin
hebben in het gebouw. Of het om
een viering gaat, een uitvaart, een
bijjeenkomst of een concert, dat
maakt mij niet uit. Elkaar treffen
in een gebied waar het stroomt,
waar mensen warm voor lopen
en/of er iets gebeurt in verbinding
met anderen. Voor mijzelf is kerk
een groter begrip.”

Nieuwsgierig

“Ik ben overigens niet religieus of |

godsdienstig opgevoed. Ongeveer
rond mijn twaalfde prikkelde
mijn nieuwsgierigheid me. Zon-
der druk van mijn ouders zocht ik
en vond ik. Een film met Bijbelse
fragmenten maakte iets bij me los.
Dat ging een steekje dieper dan
het alledaagse. Een verbinding
die zin gaf en mij op dat moment
raakte. Voorbij waren de stoere
jongensverhalen. Ontmoetingen
die me het gevoel gaven dat ik er
toe doe en er mag zyn. En dat 1k
zelf iets voor anderen kan en mag
betekenen. Daarom voel i1k me,
voormalig horecaondernemer, als
gastheer in een Kerk zo op min
plek. Present z1jn 1s nog steeds de
essentie van mijn geloof. Daarom
ben ik ook een beetje dubbel over
een artikel in de krant. Henk Hols-
wilder neemt afscheid; maar laat
de kerk gewoon kerk blijven. Niet
teveel poeha rond mijn persoontje
alsjeblieft.” '

Corona

“Ik tel het coronajaar overigens
niet mee in mijn dienstjaren. We
deden daarin stinkend ons best

“Waar ik blij van word
is mensen ontmoeten™

De afscheid nemende Henk Holswilder bij de kerstboom van de Vredeskerk

(Foto: Eddo Velders).

om de boel een beetje bij elkaar te
houden. Uiteraard netjes volgens
de richtlijjnen van het RIVM. Op de
rode stoeltjes wel zitten en niet op
de zwarte bijvoorbeeld. Maar het
1s vreselijk lastig elkaar te raken
en te treffen in deze moeilijke tijd
op religieuze gebied. Het gebied
waar het weer gaat trillen en jouw
leven weer ietsjes wordt opgetild.
Hoewel iedereen zich inzet, 1s
online-kerken een vak apart waar
specifieke vaardigheden voor
nodig zijn, zowel van de zender als
van de ontvanger. Digitaal en kerk
laten zich op dit moment nog maar
moeilijk verenigen. Ik hoop dat de
ellende rond corona snel voorbij is,
maar ik houd mijn hart vast voor
2021

En dan?

“Nu ik stop wil ik anderen niet
voor de voeten lopen. Laat het niet
gaan zoals Henk het altijd deed. Er
is nuruimte voor een andere invul-
ling. Ik ga dan ook niet kerken in
de Vredeskerk. Mijn e-mailadres
en telefoonnummer stoppen en
ik ga me bezinnen op hoe verder.
Heerljjk samen met mijn vrouw
tijd maken voor mijn kinderen en
kleinkinderen. Ik wil weer terug
naar dat nieuwsgierige gevoel uit
mijn jeugd. Met elkaar goede din-
gen beleven. Ik hang niet zo aan
de vorm van de huidige kerk. Laten
we lekker kliederen en buiten de
lijntjes kleuren. Ik kijk terug met
een dankbaar gevoel. Ik ben bljj
met de kans die de Vredeskerk mij
in 2007 geboden heeft”. o
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