L gm B RS R —= —_ — D

Rooms-katholieke kerken met Kerstmis ‘gewoon’ open

Er is een kindeke geboren.....

LEIDEN - Sinds maart dit jaar lijkt het
alsof onze samenleving telkens even
dicht gaat. Veel van wat ons dierbaar
is moeten we missen. In Leiden kon-
den we 3 October niet vieren zoals
we dat al eeuwen doen en heel veel
andere evenementen en activiteiten,
voor jong en oud, zijn afgelast.

door Christophe Sevenster

De bisschoppen hebben aan het
begin van ‘de tweede golf” beslo-
ten, in goed overleg met de over-
heid, vieringen wel door te laten
gaan, maar met maximaal 30
kerkgangers. De afgelopen dagen
verschenen in de landelijke pers
berichten dat nogal wat rooms-ka-

tholieke kerken in het land de deu-

ren met Kerstmis gesloten zullen
houden om problemen van een
te grote toeloop te voorkomen.
In Leiden mag men zich gelukkig
prijzen: in de rooms-katholieke
kerken zal de nachtmis gevierd
worden. Helaas zal daarbij wel
slechts een beperkt aantal men-
sen fysiek aanwezig kunnen zijn.
Daarvoor moet men zich ruim
van tevoren aanmelden. ledere
kerk kijkt dan voor wie een plaats
beschikbaar is en stuurt dan een
bevestiging. Helaas kan men er
als kerken niet omheen: zonder
bevestigde reservering geen toe-
gang! Enkele kerken verzorgen
livestreams, zodat men de nacht-
mis thuis kan meevieren.

Kerststallen

Op Tweede (zaterdag 26) en Derde

Kerstdag (zondag 27 december)
zijn de kerken van 12.00 tot 15.00
uur geopend. Er zijn mooie, grote
kerststallen te bewonderen en
men kan er een kaarsje opsteken.
Natuurlijk moet men ook hierbij
voldoende afstand van elkaar hou-
den. Hier en daar zal orgel worden
| gespeeld of klinken er kerstliede-
ren, live of door luidsprekers. Zo
kan men toch stilstaan bij waar
| Kerstmis om draait. Gezelligheid,
een versierde kerstboom en lekker
| eten horen er inmiddels bij, maar
laat men met zijn allen niet verge-
ten dat Jezus, de Verlosser, in een
stal geboren is, omdat er voor de
hoogzwangere Maria geen plaats
was 1n de herberg. De eersten die

De kerststal in de Si_}oseﬁh Kerk (Fato: pr/jos Versteegen).

‘langs kwamen’ waren herders, de
verschoppelingen en kansarmen
van toen. Juist zij stonden open
'voor God, die zij in het tere Kerst-
kindje herkenden en aanbaden.

Ook nu nog....
Ook nu, tweeduizend jaar later,

zijn er, ook in Leiden, nog altijd

veel kwetsbare en misdeelde men-
sen, door armoede, ziekte en een-
zaamheid. Het zou mooi zijn om in
het bijjzonder met Kerstmis (maar
niet alleen dan) aan hen te denken
en zelfs wat voor hen te doen als
men daartoe in staat is. Als men
voedsel en misschien wat lek-
kers naar de Voedselbank brengt,
helpt men gezinnen die bijna niets
hebben er nog iets van te maken.

‘Men kan ook (wat) tijd en aandacht
schenken aan mensen die een-

zaam z1jn of door ziekte aan huis
gekluisterd. In coronatijd geldt dat
voor steeds meer Leidenaren, jong
en oud. Men zou bijvoorbeeld kun-
nen aanbleden boodschappen te
doen. Een bezoekje is wellicht niet
verstandig, maareen telefoontje of
een kaartje is vaak meer dan wel-
kom! Men hoopt iedereen op 26 of
27 december tussen 12.00 en 15.00
uur in een van de open kerken te
zien en men wenst iedereen, ook
met alle beperkingen, uiteraard
een zalig Kerstfeest!

Inzamelingen voor de Voedsel-

‘bank zijn op 19 december van

10.00 tot 17.30 uur op het Kooiplein
in Leiden en in Winkelcentrum
Lange Voort in Oegstgeest. o




