" De Protestantse wijkgemeente opent De Pelgrim

Waar mensen kunnen rusten
- en nieuwe inspiratie opdoen

LEIDEN - Op 4 oktober neemt de Pro-
testantse wijkgemeente in Leiden
Zuidwest een nieuw gebouw aan de
Apollolaan in gebruik. De Pelgrim is
een plek waar mensen kunnen rus-
ten en nieuwe inspiratie opdoen.

door Eddo Velders

Dominee Ellis Ezinga, voorgan-
ger van de gemeente: “De wijk-
gemeente Leiden Zuidwest 1is
onderdeel van de Protestantse
Gemeente Leiden. Mensen uit de
Stevenshof en Zuidwest kerken
bij ons. De gemeente vormt een
gemeenschap waar iedereen wel-
kom is en zich thuis kan voelen.
Een plek voor unieke mensen met
levens- en geloofsvragen. Open,
zichtbaar en dienstbaar aan de
wijk en de wereld.”

Eigen plek

elkaar gegaan.

Dominee Ezinga: “Een verhuizing naar een nieuwe plek is ingrijpend. Een
gebouw is meer dan een stapeling van stenen” (Foto: pr/Ernst van der Bij).

“Tot voor kort hielden we onze
vieringen in het gebouw van de
Parochiekern Lam Gods. Hun
Antoniuskerk aan de Boshuizer-
laan bood ons zondagmorgen
een prettig en intiem onderdak.
De Katholieke kerk in Leiden
zoekt naar mogelijkheden haar

panden beter te benutten. Daar-

door konden wij niet meer op
ons voorkeurstijdstip onze dien-
sten beleven. Daarbij biedt een
eigen plek meer autonomie. Dus
na wikken en wegen zijn we uit

kelijk besluit. Een afscheid die
geen scheiding is. Oecumene, het
groeien naar religieuze eenheid
blijft ons bezig houden. Samen
vieren en het buurtinitiatief Lei-
den Zuidwest zijn voorbeelden

Geen gemak-

van sterke banden met andere
geloofsgemeenten in de wik.
Tijdens onze opening zal een lid
van de Lam Gods aanwezig zijn
en een gebed uitspreken. Een
andere parochiaan van de Lam
Gods, kunstenaar Carel Bruens,
een heer van ruim 90 ontwierp
ons nieuwe logo. Een mens die
op pad gaat en moedig zijn weg
zoekt. Af en toe rusten en laven
bij een schuilplaats is dan nodig.
Nieuwe inspiratie ontvangen van
reisgenoten die ook onderweg
zljn. Samen pelgrimeren.”

Samenkracht

Jack van Berkum begeleidde de
verhuizing. Hij vertelt over de
samenkracht die de gemeente in
deze periode ontwikkelde. “De
Pelgrim in de plint van de Apol-
lotoren bood eerder onderdak
aan een wijkrestaurant. Voordat
we erin konden was er werk aan
de winkel. Een restaurant en een
kerk hebben deels dezelfde func-
tie. Echter de inrichting verschilt.
Dus verbouwen. Aan de wand
hangt een wandkleed. Het beeldt
onderweg zijn uit. Dit kleed trekt
met ons mee. Gemeenteleden
hebben - het opnieuw passend
gemaakt voor De Pelgrim. Hun
liefde, creativiteit en doorzet-
tingsvermogen ontroert me. Dat
geldt voor alle leden. Er is zoveel
veerkracht, dat valt me elke keer
weer op.”

Waarde voor elkaar

Ezinga tot slot: “Een verhuizing
naar een nieuwe plek is ingrij-
pend. Een gebouw is meer dan
een stapeling van stenen. We
zegenden huwelijken, doopten
kinderen, namen afscheid van
dierbaren en beleefden vreugde
en verdriet. Die ervaringen herin-
ner je je samen met de plek waar
het gebeurde. Ik ben erg blij dat
alle gemeenteleden mee trekken
naar de nieuwe plek. Ook hier
Z1jn we opnieuw van waarde voor
elkaar en de Leidenaren om ons
heen. Samen op weg. Gesteund
door ons geloof en elkaar. Hier en
nu invulling geven aan de idealen
waar Jezus ons in voor ging”. e




